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“Onlarla Savaşın ki Allah Sizin Ellerinizle Onlara Azap Etsin” 


Başlıklı Konuşmasının Türkçe Tercümesini Sunar 


Tarih: 17.04.2022 M. - 16.09.1443 H. 


Hamd, Muvahhid kullarını izzetli kılan ve düşmanı olan kâfirleri zelil kılan El-Kaviyy ve El-Metin olan Allah'a mahsustur, salat ve selam kılıçla alemlere rahmet olarak gönderilenin, ehlinin, ashabının ve kıyamete kadar kendisine güzellikle tabi olanların üzerine olsun. 


Bundan sonra; İslam Devleti askerlerini, halkını ve Müslümanların genelini Ramazan ayının gelişi münasebeti ile tebrik ediyoruz, Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: “Ramazan ayı! O ay ki insanlara yol gösteren, hidayet ve Furkan'dan apaçık deliller barındıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Sizden o aya yetişen oruç tutsun. Sizden her kim hasta ya da yolcu olursa (oruç tutmadığı günlere karşılık) başka günlerde (oruç tutsun). Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylaştırma) sayılı günleri tamamlamanız ve sizi hidayet etmesinden ötürü 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Allah'ı yüceltip/en büyük olarak bilmeniz ve şükretmeniz içindir: 
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Ebü Hureyre :&'dan rivayet edildiğine göre Rasülullah #& şöyle buyurdu: 
“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” * 


Allah-u Teâlâ bu ayın orucunda ve kıyamında yardımcınız olsun. Ramazan ayı fetihler, savaşlar ve kahramanlıklar ayıdır. Allah'a kendinizde olan hayrı gösterin ey Mücahidler! 
Rabbimizin kelâmından yola çıkarak “Onlarla savaşın ki; Allah sizin elinizle onlara azap etsin, onları rezil rüsva etsin, onlara karşı size yardım etsin ve mümin topluluğun gönlüne şifa versin/yüreklerine su serpsin.”” ve Nebimiz Muhammed &'in sünnetine uyarak, nitekim o şöyle buyurmuştur: “Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda cihad edip öldürülmeyi, sonra cihad edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar cihad edip 

yyl 


tekrar öldürülmeyi çok arzu ederdim.” İmamlarımızın ve komutanlarımızın öldürülmesinin intikamı için verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesi ve bu mübarek ayı iyi değerlendirebilme 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hasebiyle, Allah'tan yardım dileyerek, ona tevekkül ederek, gücümüzden ve kuvvetimizden Allah-u Teâlâ'nın gücüne ve kuvvetine sığınarak, “İki Şeyhin İntikamı Gazvesi” olan mübarek gazveyi ilan ediyoruz. Şeyh Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi”yi ve Şeyh Ebu Hamza El-Kureyşi'yi Allah-u Teala kabul etsin. 


Ey her yerdeki Hilâfet askerleri ve İslam'ın kahramanları! Savaşın ayaklandığını ve ışıltısının yansıdığını gördüğünüzde, onunla teyemmümlenin ve savaşmayı arttırın. Sizler yardım olunanlarsınız Allah”ın izniyle. İntikam ile coşun ve sabır ile kuşanın ve vurduğunuz zaman acıtın, saldırdığınız zaman da korkutun, ta ki nefsi kendisini Allah'ın dinine ve Mücahid kullarına karşı savaşmak konusunda aldatan herkes ibret alsın. Ve küfrün başlarını öldürün, çünkü onların yeminleri yoktur. Ve askerlere de aldırış etmeyin çünkü onların hiçbir kıymeti yoktur. Onları da öldürdügünüz zaman saflarındaki kaybı öyle çogaltın ki efendileri harekete geçtikleri zaman bir kişi bile bulamasınlar. Aslanların sıçradığı gibi onların üzerlerine sıçrayın, toplulukları ve sayıları sizi korkutmasın, Allah”a tevekkül eder bir şekilde onlara saldırın ve Allah”ın düşmanlarından komutanlarınızın intikamını alın. 


İslam Devleti”nin ısırıcı aslanları haydi kalkın 

(Küfrün) başlarını ortadan yarmak için kılıçlarınızı çekin 
Kâfirlere karşı en keskin kılıçları çekin 

Öyle ki yeryüzü cesetlerden ötürü daralsın 

Onlardan öldüreceğimize dair yemin ettik 

Her Mücahid ve imamımızın intikamı için 


Birinci mesajınıza gelince: İslam Devleti'nin Mücahidlerinin komutanlarından ve askerlerinden olan değerli aslanlara ve zulmü reddeden izzetli kahramanlaradır. Sizlere Mü'minlerin Emiri ve Müslümanların Halifesi olan Mücahid Şeyh Ebu Hasan El-Haşimi El-Kureyşi'nin selamını iletiyoruz ve sizlere diyoruz ki; Allah sizlerin cihadını, işitip itaat etmenizi mübarek kılsın, saflarınızın ve kelimenizin birleşmesi ve Mü'minlerin Emiri'ne biat etmek konusunda acele etmeniz kalplerimize su serpti ve şifa oldu. Düşmanın kalbini ise öfkelendirdi ve onları rezil etti. Helal olsun sizlere! Ecriniz Allah katındadır. Allah'ın sizlere emrettiği şey üzere yürüyün, O'nun dostlarına yardım edin ve düşmanlarına karşı savaşın. Vallahi sizler; Dogu Asya ve Horasan'dan Batı Afrika'ya kadar, kuzeyde ise Avrupa'dan güney Yemen'e kadar ve medya suğurunda ribat tutan tebliğ ve bildiri süvarilerinden, dünyayı İslam Devleti haberleriyle dolduran destekçilerine kadar, cihadı yeryüzünde sabit kılan ve yerinden oynamayan dağlar gibisiniz. Birinizi öbürünüzden ayırmıyoruz, hepiniz kâfirleri öfkelendiriyor ve gece gündüz onların burunlarını yerlere sürtüyorsunuz. Lakin bizler savaş ehli ve mükemmel erkekler olan Batı Afrika aslanlarının Haçlıların ve mürtedlerin burunlarını toprağa sürterek yazdıkları destanı özellikle dile getirmek istedik. Onlar o (kâfirlerin) karşısında duruyor ve tek olan Allah'ın fazlı ile ve eksiklikten münezzeh olanın tevfiki ile yaptıkları art arda olan hamleleri ile onları kırıp geçiriyorlar. Biz bu kahramanlara deriz ki: 
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Batı Afrika'da öyle kahramanlar vardır ki 

Düşmanın ordusuna karşı toplanıp saldırdılar 

Haçı kırıp takipçilerini de parçaladılar 

Öyle ki anlatırken bile korkakların saçlarını ağartan bir katliam 


Sebat edin ey Allah'ın kulları! Sizler sadece dininizi ve ırzınızı müdafaa etmektesiniz. 
Haçlıların kölesi ve mürtedler size galip gelemeyecektir. Onlarla karşılaştığınız zaman çokça Allah'ı zikredin. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Bir toplulukla karşı karşıya 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geldiğinizde sebat edin. Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. 


Ve ey bütün vilayetlerdeki Hilâfet askerleri! Sizlere gizli ve açık hallerinizde takvalı olmanızı, şiddetlere ve imtihanlara karşı sabretmenizi, azlığınızdan dolayı gevşememenizi, çokluğunuza da aldanmamanızı tavsiye ediyoruz. Bilin ki bizler insanlarla, tek olan Allah'a ibadet edilmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması için savaşıyoruz. Bu onlara dille ve kılıçla olan bir davettir. Yolun uzunlugu başınıza gelen zorluk ve darlıklar sizleri yormasın. Bu sadece sona erecek olan dünya hayatıdır, “Ve her nefse yaptıklarının karşılığı tastamamy/eksiksiz verilir. Ve onlar zulme de 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uğramazlar. 


Sizlere gelince yeryüzünün her yerinde hapishanelerde olan esir kardeşlerimiz ve bacılarımız, sizleri oralardan çıkarmamız ve esaret baglarınızı çözmek için daima çabalamamız, mallarımızı ve canlarımızı sizler için feda etmemiz bizim üzerimize bir farzdır ve bu boyunlarımızın da borcudur. Ve bu; atan bir şah damarımız, gören bir gözümüz olduğu sürece kendimizi sorumlu tuttuğumuz bir ahittir. Ve sizlerin esaret bağlarını çözmemiz en evla bir izzet ve en yüce hedeflerdendir. Lâkin sizlerden ahit üzere sabretmenizi ve bizlere temkin ve zafer için dua etmenizi istiyoruz. Hepimiz tek olan Allah'tan yardım diliyoruz. Bizim Allah-u Teâlâ'nın dışında hiçbir gücümüz ve kuvvetimiz yoktur. Zannetmeyin ki zamanın uzaması, yıkıntıların ve meşakkatlerin çoğalması sizi bize unutturacak. Vallahi sizler kalplerin derinliklerinde ve gözlerin ise bebeklerindesiniz. 


Benim hapishanelerde izzetli kardeşlerim var 
Yaşadığım müddetçe onların haklarını unutmayacagım 
Onların bana nidaları her geldiğinde 

Kalp inilti ve uğultuyla doldu 


Korkakların aşağıladığı kız kardeşlerim var 


“Enfal: 45 
” Nahl: 11 
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Bu yüzden şeref kılıcımı hazırladım 

Hapishaneler, içinde erkeklerle dolup taşıyor 
Yumuşaklık göstermektense yaşamayı reddediyor 
Cihadın kahramanları haydi kalkın 

Kardeşimin ve bacımın esaret bağlarını çözmek için 


Ve bütün parçalayıcı ve gayretli aslanlara gelince, El-Aliyy ve El-Azim olan Allah adına sizlerden nerede olursa olsun kardeşlerinizin ve bacılarınızın esaret bağlarını çözme uğrunda sürekli çabalama ve devamlı çalışmak konusunda yılmamanızı, usanmamanızı istiyor ve size bunu tavsiye ediyoruz. Silahla veya fidye ile onların esaret bağlarını çözmek için planlar ve hazırlıklar yapmadığınız hiçbir gün geçirmeyin. Bu ugurda elinizden geleni ardınıza koymayın ve umutsuzluğa kapılmayın. Onlara eza eden ve kötü davrananlara karşı yanıp tutuşun, onları öldürün ve onlara en şiddetli şekilde işkence edin. Ta ki başkalarına ibret olsunlar. Çünkü o ayaktakımı olan aşağılık ve alçak, onurlu Muvahhidlerin şerefine (saldırmaya) cüret etti. Onlar Muvahhidlerin ırzlarının haram olduğunu ve haksızlık üzerine uyumayan erkeklerin var olduğunu bilmiyorlar mı? Ve bu ancak Allah-u Teâlâ'nın, esarette olanların bağlarını çözme ugrunda yaptıklarınızı, güzel niyetinizi ve azimlerinizin sadakatini görüp bu ugurda size yardım edip, sizlere fetihler ihsan edip, yardımını ve fazlını da üzerinize indirmesi için (takdir ettiği şeydir). Ey El-Kaviyy ve El-Metin olan Allah'ım! Esirlerimizin esaret bağlarını kuvvetinle çöz. 


İkinci mesajımıza gelince; cihad yolunda olup da onun lezzetini tattıktan ve Mücahidleri bilip onlarla yaşadıktan ve Allah'ın Mücahidlere bahşettiği şerefi ve faziletleri gördükten sonra dönerek yönlerini dünya hayatına çevirenleredir. 


Elinizi itaatten çıkarmanızdan ve en karanlık/kötü zamanda cemaatten ayrılmaktan ötürü Allah'tan korkmuyor musunuz? Rasülullah #&ın hadisini işitmediniz mi? Nitekim o şöyle buyurmuştur: “Her kim bir eli itaatten çıkarırsa, kıyamet günü (kendini savunacak) hiçbir hücceti/delili olmadığı hâlde Allah'ın huzuruna çıkar.” Ve bilin ki sizler Müslümanları, yardımınızı en çok arzu ettikleri bir vakitte yüzüstü bıraktınız. Rasülullah 42) buyurdu ki: “Kim bir Müslümanı yardım etmesi gerektiği bir vakitte yüzüstü bırakırsa Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettigi yerde yüz üstü bırakır.” Ne aldattı sizleri? Yoksa cenneti garantilediniz de ondan ötürü mü cihadı terk ettiniz? Yoksa yeryüzünün tamamında Allah'ın şeriatı ile hükmedildi ve kâfirler de bitti mi? Yoksa cihad etmek ve sabretmekten yoruldunuz mu? Yoksa rahatlığı kadınların ve çocukların yanında mı buldunuz? Yoksa dünya hayatı size sevimli geldi de Allah'ın dinine yardım etmek konusunda aciz mi kaldınız? Yoksa sizler korktunuz ve cihadı terk ederek bahaneler üretip kaçtınız mı? Allah-u Teâlâ'nın gözlerin hain bakışlarından ve sinelerin gizlediğinden haberdar oldugunu bilmiyor musunuz? Biliniz ki, zelil bir şekilde heva ve heveslere kapılmaktansa, bir zamanlar İslam Devleti'nin saflarında olduğunuzdan ötürü düşmanların size işaret ederek sizi avlamalarından korkmaktansa cemaatin saflarına dönmeniz sizin için daha hayırlıdır. Lâkin sizler bu fani dünya hayatını kalıcı olan ahiret hayatına tercih 


ediyorsanız, şüphesiz ki Allah âlemlere karşı El-Ganiyy olandır. Tövbe edin, istiğfar edin ve 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Mücahidlerin saflarına dönüp Müslüman kardeşlerinize yardım ederek dinin düşmanlarına karşı savaşın. Harp henüz ağırlıklarını bırakmadı. Öyleyse siz neden atlarınızı salıverdiniz? Ve sizlere bunları savaşçılarımızın azlığından şikâyet ettigimiz için söylediğimizi sakın aklınızın ucundan geçirmeyin. Allah'a yemin olsun ki hayır! (Bilâkis) bizler iyi durumdayız. Askerler zafer ile çoğalır, erkeklerin sayısıyla değil ve ihanete uğramakla da azalır. Bunu sizlere nasihat etmek ve sizlere acıdıgımız için ve de sizler ilk nasihat etmemiz gereken kişiler olduğunuz için söylüyoruz. Allah'ım teblig ettim sen şahid ol! 


Üçüncü mesajımıza gelince; İslam ümmetine cihadı terk edip zillete ve köleliğe razı olan evlatlarınadır. İşte beldelerinizin tağutları Yahudileri razı etmek ve onları faydalandırmak için acele ediyorlar ve onlarla toplantılar yapıp anlaşmalar imzalıyorlar. Bu da yeni olan bir şey degil, zira onların Yahudilere olan uşaklığı kadimdir. Lakin şartlar olgunlaştıktan sonra açığa çıktı. 
Tagutlar halklarının köleleştiğini ve dünyaya olan şiddetli bağlılıklarını görünce Yahudilere düşmanlıklarını ve Filistinlilere desteklerini ifade etmek için kullandıkları tüm sloganları duvara vurur bir şekilde, dişlerini (gerçek yüzlerini) gösterdiler. Yalan iddiaları da ortaya çıktı. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, Beytü'l Makdis'in fethi ancak Allah'ın Muvahhid ve Mücahid kullarının eliyle olur, tağutların ve onların zebanilerinden olan siyaset, maslahat, heva ve heveslerinin kölesi olanların elleriyle degil. Onlar ki ilkeleri efendilerinin buyruklarına göre değişir. Lakin yanlarında değişmeyen tek şey ise İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıkları ve Allah”ın Muvahhid kullarına olan savaşlarıdır. Çünkü İslam Devleti'nin (Allah onu izzetlendirsin) erkekleri, onların ayıplarını ve yalanlarını ifşa ettiler ve onların uşaklıklarını ve küfürlerini, Haçlılar ve Yahudiler tarafından taşınan kuklalar olduklarını insanlara açıkladılar. Ancak tağutların yandaşlarının ve zebanilerinin tüm bu şiddetli dalgalanmaları siyaset ve ilke adı altında nasıl da doğrulayıp yamalamalarına şaşılır. Öyle ki en sağdan en sola kadar onlara meylediyorlar, ahmak olan da bunun siyaset ve beceri olduğunu zannediyor. Lakin hakikatte her seferinde bel'amlarından ve sapkın davetçilerinden yardım alarak cehennemin kapılarından bir kapıyı açıyor ve insanları bu kapıdan girmeye davet ediyorlar. Apaçık küfürlerine ve Allah”ın kanunlarını kafir “Birleşmiş Milletler”in dayattığı beşeri kanunlar ile ve bugün hükmettikleri insanların hevasından türetilmiş kanunlar ile değiştirmek ile yetinmeyip, insanları da günbegün küfre sürüklemeye çalışıyorlar. 


Dinler arası diyalog denen şeyin uydurulmasından sonra “İbrahimi Din” dedikleri yeni bir din ile ortaya çıktılar. Bunların hangi İbrahim'i kast ettiklerini bilmiyoruz. Eğer Nebi İbrahim Aleyhisselam”ı kast ediyorlarsa, bizler İbrahim Aleyhisselam'ın bunlardan ve bunların küfürlerinden ve şirklerinden beri olduğuna şahidlik ederiz. Dinlerin tek bir dinde birleştirilmesini Allah'ın düşmanından ve Rasülü'nü yalanlayandan başka kimse talep etmez. 
Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: “Kim de İslam dışında bir din ararsa ondan kabul edilmez.” 
Onları bu küfre sürükleyen tek şey iman ettikleri vatancılık ve kavmiyetçilik şirkleridir. İnsanları şer'i ve dini esaslara göre değil dünyevi mantığın esaslarına göre sınıflandırıyorlar. Aynı ülkenin evladı iseler, müslüman ve köfiri bir tutuyorlar ve onlara aynı hakları tanıyorlar. Oysa Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: “Hiç (Allah'a) teslim olmuş olanları suçlu günahkârlar gibi kılar mıyız?“ * Ne oluyor size, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa bir kitabınız var da (bu bilgilerinizi) oradan mı okuyorsunuz? Öyle ki farklı dinlerden olmalarına rağmen onları birbirlerini sevmeye 


“Ali İmran: 85 
Kalem: 35 
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ve desteklemeye teşvik ediyorlar. Başka bir beldede olan Müslümana karşı ise vatancılık davası güderek Velâ ve Bera'yı koparıyorlar. (Bundan) Allah'a sığınırız. 


Son zamanlarda eski ve yeni bir iddia ile ortaya çıktılar. O da Şiiler ve Sünniler arasındaki kardeşlik (1) meselesi. Geçtiğimiz yıllarda çıkan savaşın her iki mezhepten müteşeddid (şiddetli ve sert) olanlar tarafından yapıldığını ve (aslında) onların aynı dinin evlatları olup sadece mezheplerinin farklı olduğunu iddia etmekteler. Her kim küfürleri ve şirkleri hiç kimseye gizli kalmayan, Mü'minlerin Annesi'nin ırzına açıkça dil uzatıp itham eden ve sahabelere (Allah onlardan razı olsun) söven Rafizi müşriklerin vatanda kardeşi ve ortakları olduğunu iddia ediyorsa vallahi bu kimse onların kardeşidir ve cehennem azabında da onlarla ortaktır. Zira o ne kötü bir varış yeridir. 


Ey İslam”ın evlatlarıl Bu dereceye kadar geldiniz mi? Tağutlar sizi ve dininizi küçümsüyorlar. 
Siz ne hale geldiniz? Sizin kalbinize nasıl bir vehn yerleşti? Ve sizdeki dünya sevgisi ne dereceye vardı ki dünyayı, dininize, ırzınıza ve kerametinize tercih ettiniz. Vallahi uykunuzdan uyanmaz ve dininize geri dönmezseniz kâfirler ve müşrikler öldürmekle ve katletmekle sizin üzerinize bineceklerdir. Öyle ki sizleri kafanızı kaldıramayacağınız zelil bir duruma getirecekler. Tağutların kafir milletler tarafından dayatılan ve Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği anayasalarıyla sizin onların Üzerinde söz sahibi olmanızı engelleyen hakları kadınlara vererek size galip gelmesinden daha büyük bir zillet var mıdır? Yazık fâtihlerin (fethedenlerin) torunlarına, yazık zulüm ve aşağılanmayı reddeden, Kisra ve Kayser'i helak eden Müslüman kabilelerin ogullarına. 
Bugün dünya ve şehvetleri ugruna nasıl da köleleştirildiler? 


Tağutların kahrı altında zayıf düşürülmüş İslam'ın evlatlarına gelince; Allah'ın kitabında cihadın sizin için hayattan daha hayırlı mükafatları vardır ve onda bir Müslümanın yapması gereken ve kendisine özel olan ve kendisinin sevdiği şeyler vardır. Bu Allah'ın sundugu ve zilletten kurtarıp izzete ve şerefe ulaştırdığı kazançlı bir ticarettir. Üzerinizdeki zillet ve aşağılanma tozunu silkeleyin ve Ed-Deyyan ve El-Melik olan Allah'tan yardım dileyerek bütün korkak tagutlar ile savaşın. Eğer yüz çevirirseniz Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: “(Onları davet ettigin görev) elde edilmesi kolay bir ganimet ya da kısa/yorucu olmayan bir yolculuk olsaydı, sana uyarlardı. 
Fakat o meşakkatli yol onlara zor göründü. “Şayet güç yetirebilseydik sizinle beraber (bu sefere) çıkardık.” diye Allah adına yemin edecekler. (Yalan söyleyerek) kendilerini helak 


”i 


ediyorlar. Allah, onların yalancı olduğunu elbette bilmektedir. 


Dördüncü mesajınıza gelince, kâfirlere, müşriklere, ateistlere mürtedlere, ve bütün Allah'a ve Rasulüne savaş açanlara ve Allah'ın Muvahhid kullarına düşman olup Müslümanların devleti ile savaşanlaradır. İçinizde hala arta kalan aklı ve işitebilme duygusu olanlar varsa, kendi mezarını elleriyle kazmadan önce nefsini bir gözden geçirsin. Ve eger unuttuysanız bizler, sizlerle bir mal ugruna veya bir saltanat ve makam ugruna, bir avuç toprak yada kavmiyetçilik, ve fani dünya ugruna savaşmadığımızı hatırlatırız. Bizler sizlerle Lâ ilahe illallah Muhammedun Rasülullah kelimesi uğruna savaşıyoruz. O kelime ki Tevhid kelimesidir, o kelime ki gökler ve yerler onun için kurulmuştur. Allah'ın kelimesinin en yüce olması, kâfirlerin kelimesinin de en aşagıda olması için sizlerle savaşıyoruz. Şirki izale edip yeryüzünü ondan temizlemek için, tek olan Allah'a ibadet 


" Tevbe: 42 


Meydan Medya 


VE NISL3 4YZV VUVTNO 372Z1NİM3T13 NİZİS HVTİV 1 NISVAYS VTMYTNO K— 


€ c 


edilip O'na hiçbir şeyin şirk koşulmaması için, insanlar arasında Allah'ın şeriatı ile hükmedilip, (şer'i) hadlerin uygulanması ve iyiliğin emredilip kötülüğün nehyedilmesi için, sizlerin kendisine muhakeme olduğunuz beşeri kanun ve anayasaların, şeytanın tabileri olan heva ehlinin ürettiği bidat ve sapıklıkların yerle bir olması için savaşıyoruz. İşte sizlerle bunun için savaştık, bunun için savaşıyoruz ve bunun içinde savaşacağız Allah'ın izniyle. Ya Allah bu işi tamamlar (yeryüzünün tamamında Allah'ın şeriatı hâkim olur) ya da biz bu yolda ölürüz. Bilin ki sizin İslam”ınız bize sizi öldürmekten ve katletmekten daha sevimlidir. Bizler sizleri elimize düşmeden önce İslam'a çağırıyoruz. Yok eger küfrünüzde, günahınızda, azgınlığınızda ve düşmanlığınızda ille de ısrar ederseniz, bizim yanımızda sizin için ancak boynunuza musallat olan bir kılıç, kötülük ve şiddet vardır. Ölümden başka da hiçbir alternatifiniz/çareniz yoktur. Bizler, Allah-u Teâlâ'nın gücü ve kudreti ile bizlere size karşı yardım edip temkin saglayacağına yakinen inanıyoruz. Burunlarınız yerlere sürtünse de (ki şu hâlde bile sürtünmeye devam etmekte) Mücahidlerin çekildikleri bütün mıntıkalarda Allah'ın izniyle tekrardan Allah'ın şeriatını hâkim kılacağız. 


Ve son mesajımıza gelince; cihad sahalarının uzun süredir kendilerinden boş kaldığı, Avrupa'yı, Amerika'yı ve birçok haçlı ülkesini mübarek operasyonlarıyla hayrete düşürüp onları tek ayak üzerinde sürekli seferber hale getirip savaşı kızıştıran şiddet ve sertlik ehlinedir. Öyle ki kâfirler orada Mücahidlerden bir kahramanının izini öğrenir öğrenmez hemen sokağa çıkma yasağı ilan ederlerdi. Sahalarda böyle erkekler kalmadı mı? Yoksa rahimler öyle kahramanlar doğurmaktan kısırlaştı mı? Ey gayretliler! Allah size rahmet etsin selefinizin (sizden öncekilerin) korkuyla doldurduğu sahalara doğru kalkın. Öldürerek, çiğneyerek, bıçaklayarak ve vurarak kâfirlere o günleri yeniden yaşatın. Beytü'l Makdis'teki mübarek topraklarda olan kardeşlerinizde sizin için güzel bir örnek vardır. Öyle ki onlar geçtiğimiz günlerde mübarek eylemleriyle Yahudilerin canını acıttılar ve bütün insanlara Allah'ın yolunda ve onun kelimesini en yüce kılmak için savaşıp öldürülenler ile sahte vatancılık sloganları için savaşıp öldürülenler arasındaki büyük farkı gösterdiler. Birincisinin ecri Allah'a aittir. İkincisinin ecri ise şayet ona bir zarar veya yarar sağlayabilirlerse vatanına ve hizbine aittir. Allah'tan kardeşlerimizi İlliyyin'de kabul etmesini diliyoruz. 


Ey İslam”ın evlatları! Kardeşlerinizin yolunu sürdürün, gözetleyin ve hedeflerinizi iyi seçin. 
Zira hedef alınacak yer çoktur. Haçlıları ve Yahudileri en fazla acıtan yerleri hedef alın, azmedin ve Allah'a tevekkül edin. İşte bugün fırsat önünüze sunulmuştur. İşte Avrupa, altında savaşın közlerinin yanıp söndüğü bir ocakta. Ve işte haçlılar birbirlerinin boyunlarını vurmakta. Allah-u Teâlâ onların hallerini bizlere haber vererek buyurdu ki: “Şüphesiz ki bizler, Hristiyan”ız” diyen kimselerden kesin bir söz aldık. Emrolundukları şeyden paylarına düşen (ameli) terk ettiler. 
(Ceza olarak) kıyamete kadar aralarında sürüp gidecek bir düşmanlık ve kin ile (onları birbirlerine düşürdük). Allah, yaptıklarını onlara haber verecektir.” © Allah'tan bu savaşın ateşinin sönmemesini ve alevlerinin de dinmemesini diliyoruz; ta ki haçın kullarını yaksın, saltanatlarını kendi elleriyle parçalasınlar, sebepleri ve elleriyle de Müslümanlara tattırdıklarını tatsınlar. Elleri kurusun onların. Avrupa'da ve Amerika'da olan haçlıların bu savaşın atlılarının kendi topraklarına ayak basmasından korktukları ve ellerinde olan tüm güçleriyle savaşı kendi beldelerinden uzak tutmaya çalıştıkları açıkça belli oldu. Çünkü onlar bu savaşın getireceği 


felaketleri biliyorlar. Lâkin Rusların böbürlenmesi, barbarlığı ve “Sovyetler Birligi”nin ihtişamını 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geri kazanma ve iddialarınca dünyayı kutuplar haline getirme girişimleri, Avrupalıları ve Amerikalıları yavaş yavaş bu savaşa girmeye zorluyor. Onlar kendi taraflarından herkesin bu savaşa ortak olması için çabalıyorlar, ta ki savaşın kayıpları tek taraflı olmasın. Ve bizler gaybı bilemeyiz, ki bunun büyük bir savaş olduğunu kestirebilelim, lâkin alametleri bellidir ve bütün iş Allah-u Teâlâ'nın elindedir. Allah'tan onları kendi nefisleri ile meşgul etmesini ve kelimelerini ayırmasını ve kendi aralarındaki savaşlarını çetin kılmasını diliyoruz. 


Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları izzetli kıl, şirki ve müşrikleri de zelil kıl! Ey Rabbim! 
Düşmanlarını ve dinin düşmanlarını yerle bir et, Allah'ım onların topluluklarını dağıt ve onların mülklerini parçala. Bize onların boyunlarını (vurmayı) nasip et! Şüphesiz sen bunun velisi ve buna güç yetirensin. Duamızın sonu Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. 
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